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        Bloemendaal, 16 september 2025 
Protestantse Kerk 
t.a.v. de scriba, de heer Van Ekris 
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht 
 
Geachte heer Van Ekris,  
 
Wij zijn de eersten niet die u een brief sturen vanuit onze verontwaardiging en machteloosheid over 
de humanitaire ramp in Gaza. En we vinden dat we daar te lang mee hebben gewacht, want we zijn 
inmiddels al ver voorbij de vraag of de militaire acties van de Israëlische regering nog vallen binnen 
het recht op zelfverdediging. We veroordelen de verschrikkelijke aanslag van Hamas op 7 oktober 
2023, maar inmiddels hebben honderden wetenschappers de daden van de regering Netanyahu als 
reactie daarop, aangemerkt als genocide.  
 
In de kerkorde staat dat de PKN onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël. Maar wat wordt daar 
nu precies mee bedoelt? Toch zeker niet de staat Israël en al helemaal niet de regering van die staat. 
Als het gaat om het Joodse volk, dan zou die verbondenheid ook tot uitdrukking kunnen komen in 
solidariteit met Joden wereldwijd, die zich verzetten en uitspreken tegen de inzet van buitensporig 
geweld door de regering van Israël in Gaza en de uithongering van de Palestijnse bevolking.  
 
In de publicatie ‘Uw koninkrijk kome’, over de relatie van de kerk met het Joodse volk en met 
Palestijnse christenen, schetst u zeven stappen die de PKN in die relatie wil zetten. De zevende stap 
houdt in dat de kerk onomwonden moet kunnen spreken als sprake is van 
“mensenrechtenschendingen; antisemitisme en discriminatie; bezetting, verdrukking en 
achterstelling; terrorisme en aanslagen; bedreiging en onveiligheid”. Kortom: als de “vrede verder 
weg is dan ooit”.  
 
Wat ons betreft is dat nu aan de orde: inderdaad is vrede verder weg dan ooit.  
We vragen daarom of u zich ‘onomwonden’ wilt uitspreken tegen het genocidale geweld in Gaza en 
de mensenrechtenschendingen op de Westbank in solidariteit met het Joodse- en Palestijnse volk dat 
hieronder lijdt.  
We wensen u veel wijsheid bij het vinden van de juiste woorden.  
 
Namens de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen,  
 
Voorzitter,      Scriba 
Beppechien Bruins Slot   Henk ter Steege 
     


