
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
      Zondag 24 november 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                  ~  Zondag Voleinding  ~ 

   
 
Voorgangers  : ds. Tjitske de Vries- Meijer  
     ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Henk ter Steege 
Diaken   : Anneke Weenink 
Gastvrouw  : Liesbeth Spigt 
Organist  : Agnes van Bekkum 
M.m.v.   : de cantorij o.l.v. Jasper Swank 
Koster   : Ewout Lensvelt 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
  
Orgelspel: Andante uit het orgelconcert Op 4 No 4 in F major HW 292 

      Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Cantorij zingt: Lead me Lord - Samuel Wesley (1810 - 1876) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: 760: Cantorij 1 en 4, allen 2,3, 5 en 6 
 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

 
 

Bemoediging en gebed van toenadering   
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 
Kyriëgebed, beantwoord met door allen gezongen: lied 301 F 
 
Loflied: 657: 1 en 4 
 
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring 
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Inleiding op de lezingen 
 

DE SCHRIFT 
 

Lezing: Openbaring 7: 1-17 (NBV21) 
1 Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij 

hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen 
dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien.  

2 Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van 
de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden 
gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij 
met luide stem toe:  

3 ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! 
Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd 
van zijn dienaren aanbrengen.’ 

4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van 
Israël.  

5 Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, 
twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad,  

6 twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, 
twaalfduizend uit de stam Manasse,  

7 twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, 
twaalfduizend uit de stam Issachar,  

8 twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef 
en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die het zegel 
droegen. 

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, 
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en 
met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het 
lam.  

10 Luid riepen ze:  
‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van 
het lam!’  

11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens 
heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God  

12 met de woorden:  
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en 
kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

13 Een van de oudsten sprak mij aan:  
‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’  

14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’  
Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben  

doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het 
bloed van het lam.  
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15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn  
tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen  

16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal 
hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen.  

17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de 
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun 
ogen wissen.’ 

 
Cantorij zingt: God be in my head, Sir Henry Walford Davies (1869 – 1941)
 
Overdenking 
 
Lied: 728: 1, 2 en 3     
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN 
 

Inleiding 
 

Cantorij en allen: Lied 598 – Taizé (2x)  
 
Noemen van de namen 
 
Cantorij en allen: Lied 598 – Taizé (2x) 
   
Noemen van de namen 
 

Na de laatste kaars voor mensen van andere tijden en plaatsen worden de 
namen genoemd van degenen die de kinderen willen gedenken. 
 
Cantorij zingt: lied 730: 1 en 2 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e:  Hospicegroep Haarlem e.o. 
De Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. biedt ondersteuning aan terminaal 
zieken, ofwel thuis of in het Hospice huis aan de Zuiderhoutlaan 10. De 
terminale zorg wordt geboden door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers, in 
samenwerking met professionele zorgverleners, zoals de wijkverpleging, de 
nachtverpleging en de huisarts. Alle medewerkers proberen zo nauw mogelijk 

http://www.givtapp.net/
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aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten, waarbij 
een warme sfeer en kwaliteit van zorg zeer hoog in het vaandel staan.  
Na de commotie rond de vestiging in Bloemendaal én alle steunbetuigingen 
gaan ze vol goede moed verder. 
Uw financiële steun is welkom op NL22 ABNA 0560 1999 96, t.n.v. Stichting 
Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o. 
 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelspel: Variatie op ' Ach wie nichtig, ach wie flüchtig',  
                  Georg Böhm (1661 - 1733) 
 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 J                   
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 725: 1, 2 en 4 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Cantorij zingt: Wohl mir das ich Jesum habe,  uit cantate BWV 147  
  Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Orgelspel: Variaties op ' Ach wie nichtig, ach wie flüchtig',  
                   Georg Böhm (1661 - 1733) 
 
    *** 
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MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 27-11 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  28-11 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Filosofiekring, KC 
  20.00 Op verhaal komen, Consistorie 
za 30-11 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Kerstactie voor Buurtgezinnen  
De Diaconie organiseert dit jaar voor de vierde keer de Kerstpakkettenactie  
voor Buurtgezinnen. Vandaag kunt u intekenen op de welbekende 
boodschappenlijst. Deze lijst ligt na de dienst bij de koffie in het Kerkelijk 
Centrum. Op zondag 1, 8 en 15 december vóór en na de kerkdiensten, 
zamelt de diaconie de producten in die u toegezegd heeft te zullen 
meebrengen. Wij vragen u dringend om geen producten mee te brengen die 
over de houdbaarheidsdatum zijn en/of die niet op de lijst staan. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn producten te kopen en af te geven in het Kerkelijk 
Centrum, dan kunt u uw donatie overmaken naar de Diaconie. Vermeldt u er 
dan wel even bij dat het voor de kerstpakkettenactie is? Van de totale 
opbrengst koopt de diaconie boodschappenbonnen. Het rekeningnummer 
van de Diaconie is: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Kerstpakkettenactie 
Buurtgezinnen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met Anne-
Marie Scheeres (06-28279680), liefst na 18 uur.   
 

 
Inzameling mutsen, sjaals en handschoenen voor Stem in de Stad 
Op zondag 24 november en 1 december na de dienst zal er iemand van de 
diaconie in het kerkelijk centrum aanwezig zijn om de spullen in ontvangst te 
nemen. Voor vragen kunt u terecht bij Anneke Weenink: 06-22420463. 
 
De toekomst van de Dorpskerk 
Ook onze kerk heeft te maken met een dalend aantal leden en inkomsten. 
Dat is een gegeven die het nodig maakt om een visie en strategie te bepalen 
op hoe wij in de toekomst kerk willen zijn. Om te komen tot deze visie vindt 
de kerkenraad het belangrijk om goed in beeld te hebben hoe u hierover 
denkt. 
Om daar inzicht in te krijgen willen we gebruik maken van Nieuw Kerkelijk 
Peil. Dat is een diagnose-methodiek ontwikkeld door de Protestants 
Theologische Universiteit. 
Nieuw Kerkelijk Peil geeft een overzicht van wat een kerkelijke gemeente in 
huis heeft. Een enquête vormt hiervoor de basis. Iedereen die bij de 
gemeente hoort en dat wil, vult een enquêteformulier in. 
 



6 

 

Op basis van al die formulieren wordt door de universiteit een 
gemeenteprofiel gemaakt. Het profiel laat zien wat mensen waarderen in 
hun eigen kerk en waar ze naar verlangen. Het profiel biedt vervolgens dan 
ook een goede basis voor gesprek binnen de binnen gemeente over welke 
stappen we willen zetten richting de toekomst. En dat is precies wat de 
kerkenraad wil doen. 
Het invullen van de enquête kan schriftelijk of digitaal. Maar het is ook 
interessant en leuk om dit in een groep te doen. 
De komende weken ontvangt u in de nieuwsbrief een link om de vragenlijst 
online in te vullen. Ook zal in de november en december in verschillende 
gesprekskringen en activiteiten ruimte geboden worden om de vragenlijst op 
papier in te vullen. 
Voor meer informatie over deze enquête kunt u terecht bij Beppechien 
Bruins Slot, Bart Kramer en Henk ter Steege. 
 

Zondag 24 november 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorgangers:  

Jessa van der Vaart en Tjitske de Vries- Meijer 
 

Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 24 november: Aangeraakt met Mirjam Wolthuis 
De gulden regel in de zorg 
De juiste balans tussen (professionele) afstand en betrokkenheid is een 
grote opgave voor wie werkt met en voor mensen, voor ouderen in het 
bijzonder. Mantelzorgers die werken met hun hart worstelen met ‘nee’ of ‘ik 
moet nu naar huis’. In deze aflevering van Aangeraakt rond zorgen, richt 
Mirjam de schijnwerper op zorg voor mensen die zorg behoeven. Hopelijk 
een hart onder de riem van ieder op wie een appèl om te zorgen wordt 
gedaan. 
 
Meditaties tijdens de adventsweken. 
De Adventstijd begint dit jaar op zondag 1 december. Vanaf maandag 2 
december kunt u elke dag luisteren naar een korte meditatie met steeds een 
paar regels uit het kerstevangelie van Lucas, een lied,  gedicht of gebed en 
mooie adventsmuziek. Elke dag, behalve op zondag, een digitale 
Adventskalender verzorgt door Juup van Werkhoven-Romeijn. 
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Dinsdag 26 november 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. Wim Scheltens / Organist: Wilbert Magré 
 
 

                                   Dienst van Schrift en Tafel   
zondag  1 december 2024 in de Dorpskerk 

 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


