
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 5 mei 2024 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.30 uur 

 
                 ~  6e Zondag van Pasen  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Lalita van Lamsweerde 
     Monique Brink 
Diaken   : Bea te Winkel 
Organist/ pianist : Dirk Out 
Trompettist  : Marc Kaptijn 
M.m.v.   : Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar 
Koster   : Adriana Verkuyl 
  

“Als vrijheid was wat vrijheid lijkt” 
 
VOORBEREIDING 
 
Trompet en orgel: Uit suite in D: ‘Overture'  

      van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst  
 
Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  
Allen  :die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Groet  
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  :Amen. 
 
Aanvangslied: 280:1, 2, 3, 4 en 7

Gebed om ontferming 
 
Gloria gezongen door Kleinkoor:  lied 299G  
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DE SCHRIFT 
 
Lezing uit de Thora: Exodus 2, 23-3, 10 Oosterhuis Van Heusden 
 
23 En het geschiedde 
 in die vele dagen, in die vele jaren: 
 de koning van Egypte stierf. 
 Maar de kinderen van Israël zuchtten, vanuit hun dienst. 
 Zij schreeuwden 
 en hun roepen om hulp steeg omhoog naar God, vanuit de dienst. 
24 God hoorde hun gehuil, 
 God gedacht zijn verbond met Abraham, met Izaäk en met Jakob, 
25 God zag de kinderen van Israël,  
 God wist.  
 
1 Mozes was herder van de schapen  
 van Jitro, zijn schoonvader, priester van Midjan. 
 Hij dreef de schapen tot achter de woestijn 
 en kwam bij de berg van God, de Horeb.  
2 Een bode van JHWH liet zich aan hem zien 
 in een vuur oplaaiende midden uit de doornstruik. 
 Hij zag: daar, de doornstruik brandend, lichterlaaie, 
 maar de doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes sprak: 
  O, laat mij dichterbij komen, ik zal het zien dit groot gezicht – 
  waarom de doornstruik niet opbrandt.  
4 JHWH zag dat hij dichterbij kwam om te zien. 
 Toen riep God, midden uit de doornstruik. 
 Hij sprak: 
  Mozes, Mozes. 
 Hij sprak: 
  Hier ben ik.  
5 Hij sprak: 
  Nader niet tot hier, 
  doe je sandalen van je voeten 
  want de plaats waarop jij staat 
  is heilige grond. 
6 Hij sprak: 
  Ik ben de God van jouw vader, ik, 
  de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jakob. 
 Mozes verborg zijn aangezicht, 
 hij vreesde naar God te kijken. 
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7 JHWH sprak: 
  Gezien heb ik, gezien de vernedering 
  van mijn volk dat in Egypte is,  
  en gehoord heb ik hun luid schreeuwen voor hun drijvers 
  en ik weet hun lijden. 
8  Afgedaald ben ik 
  om te redden mijn volk uit de hand van Egypte. 
  Ik zal het opwaarts voeren uit dit land naar een goed wijd  

land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, 
  naar de plaats van de Kanaäniet, Chittiet, 
  Amoriet, Perizziet, Chiwwiet, Jebusiet.  
9  Nu, hier is het luid schreeuwen van de kinderen van Israël 
  tot mij gekomen 

en ook heb ik de pijn gezien, hoe die van Egypte hen 
kwellen. 

10  Ga dan nu.  
  Ik stuur jou naar Farao,  
  leid mijn volk, de kinderen van Israël uit Egypte weg. 
 
Trompet en orgel: Uit suite in D: ‘Aire'  
         van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Lezing uit de Thora: Deuteronomium 5, 1-6 en 12-15 
1 Mozes riep heel Israël samen en zei tot hen: 
  Hoor Israël, de inzettingen en de regels 
  die ik heden doe horen,  

opdat je ze leert en naarstig onderhoudt. 
2 De Ene, onze god, heeft met ons een verbond gesloten bij 

de Horeb. 
3 Niet met onze voorouders heeft de Ene dit verbond 

gesloten,  
  maar met ons, zoals wij hier heden allen in leven zijn. 
4 Van aangezicht tot aangezicht heeft de Ene met ons 

gesproken 
  op de berg uit het midden van het vuur –  
5  ik stond toen tussen de Ene en jullie in 
  om jullie het woord van de Ene mede te delen,  
  want jullie vreesden voor het vuur  
  en kwamen de berg niet op – en hij zei: 
6  Ik ben de Ene jullie God, 
  die jullie uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb.  
 
12  Onderhoud de sabbatdag, dat je die heiligt,  
  zoals de Ene je God je geboden heeft.  
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13  Zes dagen zul je werken en je arbeid verrichten, 
14  maar de zevende dag is de sabbath voor de Ene, jouw God; 
  dan zul je geen werk doen, jij,  
  noch je zoon, noch je dochter, noch je dienstknecht,  
  noch je dienstmaagd, noch je rund, noch je ezel,  
  noch je overige vee,  
  noch de vreemdeling die in je steden woont,  
  opdat je dienstknecht en je dienstmaagd rusten zoals jij; 
15  want je zult gedenken  
  dat je dienstknechten in het land Egypte geweest bent, 
  en dat de Ene, jouw God, je vandaar heeft uitgeleid  
  met een sterke hand en een uitgestrekte arm; 

daarom heeft de Ene, jouw God, je opgedragen de 
sabbatdag te houden. 

 
 
Kleinkoor zingt: Lied 946 1 t/m 5 gezongen door Kleinkoor,  

  daarna nog 1x couplet 5 gezongen door allen 
 
Overdenking 
 
Kleinkoor zingt: Psalm 1   (tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen) 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Diaconie Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale 
doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 
Diaconie: NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 5 mei’. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
 
 

 

http://www.givtapp.net/
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Trompet en orgel: Uit suite in D: 'Gigue'  
        van Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961 
________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368f                    
 
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied (staande): 1014 Kleinkoor: 1 
      Allen: 2, 3 en 4 
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Lied: 708: 1 en 6 
 
Trompet en orgel: Sonate nr I van Henry Purcell (1659-1695) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
di 07-05 14.30 Handwerken, KC 
wo 08-05 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  09-05 10.30  Koffieochtend, KC 
vr 10-05   9.30 Morgengebed, start pelgrimage  
za 11-05 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
 
Morgengebed vrijdag 10 mei 
Op vrijdagochtend 10 mei zal er een morgengebed gehouden worden in de 
Dorpskerk voor de 50 pelgrims uit Bloemendaal, Noordwijk, Leiden en Den 
Haag die dan aan hun driedaagse tocht beginnen. Zij krijgen een reiszegen 
mee en worden na afloop van de dienst door een aantal gastvrije chauffeurs 
naar het beginpunt van de wandeling gebracht.  
De dienst begint om 09.30 uur (tot ongeveer 10.00 uur), voorganger is ds 
Jessa van der Vaart, organist is Dirk Out. U bent van harte welkom in deze 
dienst om de pelgrims na afloop uit te zwaaien. 
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Sierlijke Kroon 16 mei 
"Meer dan een museum", "Meer dan een schuilplaats”, "Meer dan een huis".  
Op donderdag 16 mei zal mevrouw Ester Wals, voormalig gids van het  
Corrie ten Boomhuis, ons rondleiden door het huis. In haar lezing "Meer dan 
een huis" zal zij ons meenemen in het levensverhaal en het geestelijk 
erfgoed van de familie Ten Boom waarvan Corrie het meest bekend is 
geworden. 
Plaats: Kerkelijk Centrum, Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)           
U bent van harte welkom. 
 
Zondag 5 mei 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerthuizen 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Nieuw vanaf 5 mei Uit Daans Platenkoffer 
Ongetwijfeld is dat niemand ontgaan: Radio Bloemendaal bestaat 100 jaar.  
Uit Daans Platenkoffer heeft ook iets met 100! Dit jaar is de honderdste 
uitzending. Daarom deze keer nog eens de allereerste uitzending van dit 
programma dat werd uitgezonden op 25 september 2016. 
Toen bleef Daan dicht bij huis en liet ons meegenieten van wat Zuid 
Kennemerland muzikaal te bieden heeft. 
Als eerste hoort u Martine Bijl die het Bloemendaalse Bos bezingt. 
Orgelpunt met Bert Wisgerhof 
Op Bevrijdingsdag staat in Orgelpunt de Nederlandse muziek en het 
Nederlandse Orgel centraal. Bert Wisgerhof presenteert een programma met 
historische opnamen van orgelmuziek die kort na 1945 werd gecomponeerd. 
We horen daarin de euforie van een bevrijd land en het elan van een nieuwe 
tijd. Een latere generatie organisten en componisten ontsluit daarna nieuwe 
wegen, verrassende klanken. En mede dankzij een niet aflatende aanwas 
van jong talent bloeit de orgelkunst bij ons tegen de verdrukking in. 
 
Dinsdag 7 mei 2024 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 ds. René de Reuver / Organist: Rob van Dijk 
 

       
Dienst zondag 12 mei  2024 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jaap Smit 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 

 


